
Noo i t u i tgereformeerd

prof. dr. W. van ’t Spijker

drs. A. Ros

prof. dr. W.J. op ’t Hof

prof. dr. F.A. van Lieburg

prof. dr. A.Th. van Deursen

drs. P.C. Hoek

dr. W. van Vlastuin

drs. J.M.D. de Heer

Acht lezingen 
over de Nadere Reformatie in Zeeland 

als blijvende bron van inspiratie

Welke plaats heeft de Bijbel bij het maken van uw keuzes in 

de praktijk van elke dag? Laat dit boek voor u een bron van 

inspiratie zijn om ook vandaag als christen in het leven te staan.

In deze uitgave leest u hoe mannen als Herman Witsius, 

Carolus Tuinman, Michiel de Ruyter en Jacobus Fruytier in het 

leven stonden. Ook minder bekende personen als Joos van 

Laren junior, Josias van den Houte, Melchior Leydecker en 

Henricus de Frein komen uitgebreid aan de orde. Kenmerkend 

is de brede visie op het geheel van de samenleving ‘met de 

Bijbel ook als norm en maatstaf voor het maatschappelijke en 

politieke bedrijf ’. Een visie waaruit blijkt dat men God ‘over 

heel de linie van het leven moet beminnen uit alle krachten. Een 

eerste vereiste daarbij is dat het verstand zich laat leiden. Het 

dient zich te onderwerpen en te voegen tot de gehoorzaamheid 

aan Christus.’

Dit boek bevat een achttal lezingen die gehouden zijn in 

Zeeland op door Stichting StoKosmos belegde avonden. 

Met deze uitgave beoogt de stichting het vergroten van uw 

betrokkenheid op de Nadere Reformatie in Zeeland en de 

doorwerking ervan tot op vandaag.

We zijn in dit leven immers Nooit Uitgereformeerd.
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